
Reizen staat symbool voor het leven.  

In de zomer van 2015 reisde ik door Vietnam en leerde dat oversteken [mijn doel 

bereiken] alleen gaat wanneer ik in contact was met de scooterrijders [anderen] en 

door zelf in beweging te komen en te blijven." 

 

Zij hielden rekening met mij, het contact was wederzijds, en ik met hen. Dat lukte ook 

omdat het tempo dusdanig was dat we beiden konden anticiperen op de ander. Het was 

een vloeiende manier van verkeersdeelname. Ieder bereikte zijn bestemming[doel] in 

afstemming met de ander. Een bevestiging uit de praktijk van wat ik eigenlijk al wist. 

Blijf reizen. 

  

  


